
Vrolijk,

Verdrietig,

Vol nadenken zijn;

Smachten,

Verwachten

Op vleugels van pijn;

Hemelhoog juichend,

Van droefheid ontzind;

Gelukkig alleen

Is het hart dat bemint.

Johann Wolfgang von Goethe



Door mooie herinneringen gesterkt,

nemen wij afscheid van

Hildegonde de Bois

levenspartner van
Jos Rombouts (✝)

geboren te Berchem op 9 januari 1942 en

overleden te Brugge op 16 juli 2024.

Dit melden u:

Sigrid De Bois

     Wout en Emma

Sven en Carmen Pauwels - De Saeytyd

     Ferre

     Leon

     Ella

Arne Pauwels

Dagmar en Bart Pauwels - Verdroncken

     Jorunn en Gilles

     Torben

     Ragne

     Arvinn

     Gunne

     Jonas

haar kinderen en kleinkinderen

Rouwadres: familie De Bois,

Keizerstraat 19 bus 304 - 2000 Antwerpen

online condoleren: www.uitvaartzorgdamiendexters.be

Volgens haar laatste wens heeft de uitvaartplechtigheid 

en asverstrooing op de Schelde in intieme kring 

plaatsgevonden.


